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In Veenendaal mag iedereen meedoen. We willen een samenleving 
waarin iedereen dezelfde kansen krijgt. Ook als je een beperking
hebt. Zo’n samenleving hebben we nu nog niet. Daarom organiseren 
we de Week van de Toegankelijkheid.

In deze week van 7 t/m 13 oktober kan jij meedoen aan verschillende 
activiteiten. Allemaal om jou te laten beleven waar mensen
met een beperking (soms letterlijk) tegenaan lopen.
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Veenendaal voor iedereen

Veenendaalvooriedereen



		Maandag 7-10 t/m donderdag 31-10   13:00

Expositie ‘Kunst is door en voor iedereen’ 
		‘‘Hoezo een beperking? Ik kan misschien niet (goed) zien,   
  misschien niet (goed) horen of misschien niet (goed) lopen;  
  maar ik kan wél kunst maken!” Dat is te zien in de expositie   
  ‘Kunst is door en voor iedereen’. 
	Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 en diverse winkels in centrum
	Gratis

		Woensdag 9-10   14:00

Rondleiding stadsmuseum voor blinden en slechtzienden
		Rondleiding met veel aandacht voor het gebruik van alle andere zintuigen dan de ogen.  
  Veel objecten mag je in de handen nemen. Met tastbare 
  objecten wordt de historie van Veenendaal verteld. 
		Stadsmuseum Veenendaal, Kees Stipplein 76
		4,50 per persoon
 Aanmelden via

rondleidingen@stadsmuseumveenendaal.nl
  

  

		Maandag 7-10 t/m zaterdag 12-10

Kinderspeurtocht door het centrum van Veenendaal
		Kunstwerken in 2D en 3D, van deelnemers aan de eerder georganiseerde workshops in   
  september, zijn te zien in het gemeentehuis en winkels in het centrum van Veenendaal.
		Centrum Veenendaal
		Gratis
  Kaarten voor de speurtocht kan je afhalen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1

		Vrijdag 11-10   13:30-15:00

Kunst voelen voor blinden en slechtzienden
		Voor mensen met een visuele beperking is het voelen van kunst  
  een manier om met het werk in contact te komen. Ontdek onder  
  begeleiding van kunsthistoricus Cornelie de Kuijper de kunstuitleen 
  collectie van Bibliotheek Veenendaal. Kunst ervaren is meer dan
  kijken alleen. Beleef kunst tijdens deze speciale rondleiding. 
		Bibliotheek / kunstuitleen, Kees Stipplein 74
		Gratis
  Vanaf 15 jaar. Aanmelden voor 4 oktober via

cdkuijpers@bibliotheekveenendaal.nl. 
  Er is plek voor maximaal 15 deelnemers.

 

 
 
 

  



		Vrijdag 11-10   19:00-20:30

Workshop gebarentaal
		Laagdrempelige workshop waarin je veelvoorkomende woorden en   
  korte zinnen leert spreken in gebarentaal! Je kan het meteen
  daarna toepassen in de praktijk.
		Ontmoetingshuis, Spiesheem 54
		Gratis
  Aanmelden via www.ontmoetingshuis.nl/activiteiten

		Vrijdag 11-10   20:00

Cabaretvoorstelling ‘Onbeperkt lachen’ 
	  Laat je verrassen door comedians die je onbeperkt laten lachen. De comedians van  
  deze avond zijn mensen met een fysieke of mentale beperking die een verhaal
  te vertellen hebben. Dat gaat gepaard met veel humor. Het is zelfs 
  mogelijk om de voorstelling geblinddoekt te volgen en te ervaren
  hoe het is om ‘blind’ naar het theater te gaan. k

		Theater Lampegiet, Kerkewijk 10 

jidne

	19,50 per persoon g
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  Kaarten zijn te koop via www.lampegiet.nl/agenda
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		Zaterdag 12-10   10:00-16:00

t oF
Scootmobiel en rolstoelrijden
		Ervaar hoe het is om in een scootmobiel of rolstoel 
  te rijden. Ontdek welke obstakels rolstoelers en
  scootmobielers dagelijks tegenkomen. 
		Kees Stipplein
		Gratis

		Zaterdag 12-10   10:15-12:30

Workshop ‘Toneelspelen is voor iedereen!’
		Toneelspelen kan iedereen. Dus ook als je niet (goed) kunt lopen, zien of horen. Doe   
  mee en kruip in de huid van een ander! We gaan met elkaar improviseren in rollenspellen  
  in komische, ontroerende (en soms misschien) herkenbare situaties. Je zal versteld   
  staan van wat er allemaal kan. Uiteraard werken we met een kleine groep in een rustige
  omgeving met respect voor elkaar. N.b. Er is geen gebarentolk aanwezig.
		Ontmoetingshuis, Spiesheem 54
		Gratis
  Vanaf 16 jaar. Aanmelden via www.ontmoetingshuis.nl/activiteiten
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https://www.lampegiet.nl/agenda/3942/diverse-comedians/onbeperkt-lachen.


  

		Zaterdag 12-10   13:30-14:30

Rolstoeldansen 
		Aanschouw de kunst van het rolstoeldansen! Een danspaar   
  van Stichting Rolstoeldansen Nederland geeft een
  demonstratie in de hal van De Cultuurfabriek. Behalve   
  kijken, mag je ook meedoen als je wil! De dans wordt
  uitgevoerd door mensen met en zonder een handicap. 
		Centrale hal Cultuurfabriek, Kees Stipplein 74
		Gratis

		Zaterdag 12-10   20:00

Film ‘Een schitterend gebrek’ met ondertiteling en 
audiodescriptie
		Een Schitterend Gebrek vertelt het meeslepende verhaal van Lucia,  
  de eerste en grootste liefde van vrouwenversierder 
  Giacomo Casanova. Na een betoverende ontmoeting
  in Italië, beloven de twee elkaar eeuwige trouw in 
  afwachting van Casanova’s terugkeer van een 

zakenreis.
	 	De	film	is	Engels/Italiaans	gesproken.
		Filmhuis, Kees Stipplein 72
		9,50 per kaartje
	 	Kaarten	zijn	te	koop	via	www.filmhuisveenendaal.nl

  

		Zondag 13-10   14:00-16:00 

Stijldansen door ‘Plezier voor Allen’
		Stichting Dansgroep Plezier voor Allen uit  
  Veenendaal geeft een interactieve demonstratie  
  stijldansen. Met veel plezier wordt door   
  vrijwilligers lesgegeven in stijldansen aan  
  mensen met een verstandelijke beperking uit  
  Veenendaal en omgeving. Een aantal dansparen  
  geeft een demonstratie.
  Vind je het zelf ook leuk om mee te dansen?
  De dansers doen je graag wat voor zodat je kan  

meedoen!
		Centrale hal Cultuurfabriek, Kees Stipplein 74
		Gratis




